
‘Ik heb veel zelf 
uitgevonden’

William Kennedy

tekst Jean-Paul Heck
foto’s Dennis Boxem

Yellowjackets is al sinds 1977 een 
begrip in fusionland. Ooit werd dit 
collectief opgericht als begeleidings-

band van stergitarist Robben Ford. Een band 
die meteen door platengigant Warner 
Brothers werd getekend, en individuele ster-
ren voorbracht als bassist Jimmy Haslip, 
pianist Russell Ferrante en natuurlijk drum-
mer Ricky Lawson. Lawson werd ontdekt 
door het management van Michael Jackson en 
ruilde bijna vanzelfsprekend zijn plek in voor 
een job als drummer (en musical director) 
achter de superster. In de toen nog zeer jonge 
William Kennedy werd een waardig 
opvolger gevonden, die zich meteen op het 
album Four Corners (1987) liet gelden. Zijn 
ijzingwekkend mooie groove, het lichte, 
gevarieerde bekkenspel en zijn vette sound 
vielen bij drummers over de gehele wereld in 

de smaak. Het vijfsterren livealbum Live 
Wires dat in 1992 uitkwam, zorgde ook voor 
veel aandacht in Nederland. Wie was die 
kleine, immer lachende drummer die bijna 
achteloos het ene na het ander hoogstandje 
liet horen?

Boerderij

We spoelen even 26 jaar door; naar de kleed-
kamer van De Boerderij in Zoetermeer. 
Williams is nu 61, maar je zou hem net zo 
gemakkelijk een jaartje of 45 geven. Hij is 
wel wat steviger geworden, maar die olijke, 
open blik is er nog altijd. En zijn spel? Dat is 
alleen maar beter geworden. Op een huur-
kitje doet hij zijn soundcheck op het fraaie 
podium van De Boerderij. Nee, zijn eigen 
drumkit neemt hij niet mee op reis. ‘Dat is 
gewoon te duur voor ons. De boeker huurt 
gewoon een drumstel in het land waar we 
met Yellowjackets spelen, en ik neem alleen 

mijn stokken en bekkens mee. De ene keer is 
het een prima kit, de andere keer wat 
minder, maar dat interesseert mij niet zo 
veel. Ik heb sowieso niets met vaste opstel-
lingen. Of die tom nu recht voor mij hangt 
of wat meer naar links, maakt mij totaal niet 
uit. Elke avond zet ik mijn drumstel op een 
andere manier neer.’ 

Typisch Williams. Een man die na het met 
een Grammy genomineerde album Club 
Nocturne in 1998 opeens zijn biezen pakte. 
Weg leek hij. Voorgoed! Hollywood had hem 
ontdekt en voordat hij het wist, speelde 
Williams in allerlei talkshows en deed talloze 
lucratieve sessies. Tot hij in 2010 weer terug-
keerde. Zijn opvolger Marcus Baylor was iets 
anders gaan doen, en Russel Ferrante be-
naderde Williams met de vraag of hij toch 
geen zin had om zich weer aan te sluiten bij 
Yellowjackets. Zo gezegd, zo gedaan.

Vorig jaar mei was je nog hier om te spelen 

tijdens het Drumworld Festival in Limburg. Je 
genoot er zichtbaar van.

‘Het was vooral geweldig om daar Simon 
Phillips weer te ontmoeten. Hij en ik kennen 
elkaar al zo lang. Hij heeft een beetje hetzelf-
de gedaan als ik. Alleen stopte hij bij Toto en 
ik bij Yellowjackets. Haha, dat is toch wel 
even wat anders. Hij heeft na zijn vertrek een 
bepaalde rust gevonden. Zo heb ik dat des-
tijds ook ervaren. Als je ruim 15 jaar in een 
groep zit en continu tourt en platen maakt, 
kan het een enorme sleur worden. Daarnaast 
verlangde ik naar een vaste thuissituatie. Het 
was uiteindelijk het perfecte moment om te 
vertrekken, maar uiteindelijk ook om weer 
na twaalf jaar terug te keren.’ 

Wat heb je al die jaren na je vertrek bij 
Yellowjackets gedaan?

‘Ik werd voor een televisieshow gevraagd, 
en mijn vrouw en ik kregen een kleine. Het 
was dus voor mij het juiste moment om te 

stoppen. Ik heb overigens daarna nog wel 
flink getourd hoor. Ik ben op pad geweest 
met gitarist Lee Ritenour, en heb zelfs met 
hem op het North Sea Jazz Festival in 
Rotterdam gespeeld. Ik ben de enige van de 
Yellowjackets die daar nog heeft opgetreden, 
want hoe raar het ook klinkt. We zijn na Den 
Haag nooit meer door dat geweldige festival 
gevraagd.’

 
Je bent ook altijd clinics blijven geven; meer 

zelfs dan tijdens je carrière binnen 
Yellowjackets.

‘Ik vind clinics doen nog altijd geweldig. 
Het is simpelweg een drummersfeestje en 
een mogelijkheid om elkaar te zien. Zo ont-
moette ik in Limburg ook Thomas Lang. Ik 
had veel over hem gehoord en op filmpjes 
nog meer van hem gezien. Maar als je dan zo 
iemand van dichtbij ziet en hoort spelen, 
groeit het respect. Net als ik vindt ook hij het 
fijn om te onderwijzen. Dat kunnen doen zie 

ik echt als een juweel in mijn leven. Het is zo 
belangrijk! Ik heb ‘de’ wijsheid niet in pacht 
maar wel mijn eigen wijsheid. Wat is de 
intentie achter mijn spel en waarom speel ik 
het zo? Ik luisterde vroeger onafgebroken 
naar drummers als Tony Williams, Billy 
Cobham en Max Roach. Maar drumclinics 
waren in de jaren zeventig niet echt een ge-
meengoed. Je moest letterlijk alles zelf uit-
vinden. Dat zie ik overigens niet als een 
obstakel. Ik heb veel zelf uitgevonden. Een 
voorbeeld? Dat mijn ridebekken recht voor 
mijn neus staat, heeft puur met die zoektocht 
te maken. Voor mij werkt het perfect, maar 
voor veel andere drummers zal het een on-
mogelijke opstelling zijn.’ 

Je hebt ook een tijdlang drumlessen online 
gegeven.

‘Die online lessen met John Xepoleas 
waren erg leuk om te doen. Hij had al snel 
door dat ik bereid was om mijn kennis en 

William Kennedy was een grootheid in de jazzfusionwereld. In de jaren negentig voerde hij 
regelmatig drumpolls aan. Maar met zijn plotselinge vertrek uit Yellowjackets raakte ook zijn 
naam een beetje in de vergetelheid. Maar sinds 2010 is hij terug bij dit machtige collectief 
uit Los Angeles. Onlangs kwam het nieuwe album Raising Your Voice uit.

mijn stokken en bekkens mee. De ene keer is 

‘Opnemen met Yellowjackets was alsof ik mijn oude 
comfortabele auto weer uit de garage had gehaald’

•  Yellowjackets spelen Spirit Of The West live in 
2011

•  solerende Williams live met Yellowjackets in 
2018
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ervaring te delen. Niet elke geweldige drum-
mer is een geweldige leraar, is zijn lijfspreuk. 
Dat klopt volledig. Ik noem mijzelf trouwens 
niet een groot docent, maar ik vind het wel 
fijn om alles te delen. Soms stelde hij heel 
vruchtbare vragen, maar soms liet hij ook 
gewoon de camera draaien. Tijdens één van 
die sessies heb ik een arrangement gedaan 
van Herbie Hancock’s Chameleon uit de tijd 
van zijn groep Head Hunters; in een totaal 
ander metrum, een 9/8 maatverdeling. Daar 
ben ik nog altijd trots op.’

Wat is de rode draad als je iemand iets wilt 
bijbrengen?

‘Het vergroten van je vocabulaire. De 
kracht om met je instrument een bepaalde 
taal te spreken. Toen ik opgroeide in 
Oakland, nabij San Francisco, wilde ik een 
funkdrummer zijn. Dat is in een funkbol-
werk als Oakland heel normaal. Om de hoek 
speelde Tower Of Power, en ik vond David 
Garibaldi echt waanzinnig. Toen kreeg ik een 
drumdocent die mij liet luisteren naar 
Afrikaanse en Braziliaanse ritmes. Ik begreep 
al vrij snel wat de verbindingen waren, en ik 
hoorde componenten van funk terug in al 
die stijlen. Opeens begreep dat er in de 

muzikale wereld veel meer te vinden was dan 
alleen funkmuziek.’

Eenzijdigheid is niet aan jou besteed.
‘Veel jonge drummers van tegenwoordig 

bewegen zicht voort in een smal spectrum. 
Dan zeggen ze dat ze in één bepaalde stijl 
vreselijk goed zijn. Ik ben een rockdrummer 
of een jazzdrummer! Dat is jammer, want je 
moet het juist heel anders benaderen. Ik kan 
rock spelen met een jazzsmaakje of rock met 
een funksmaakje. Als je dat beheerst, mag je 
jezelf een allround muzikant noemen.’

Met die kwaliteiten kwam je destijds ook 
binnen bij het machtige Yellowjackets.

‘Weet je dat mijn positie bij Yellowjackets 
eigenlijk tijdelijk was? Ricky Lawson was 
door Lionel Richie gevraagd om mee op 
tournee te gaan, maar zou daarna terug-
keren. Toen die tour eindelijk klaar was, 
belde het management van Michael Jackson 
hem. Tja, hij zou dan weer een jaar weggaan, 
en toen heeft de band mij gevraagd om te 
blijven. Ik ben er met open vizier ingestapt 
en dat heb ik ook precies gedaan toen ik in 
2010 terugkeerde. 

‘De feel in de band was toen wel anders, 

omdat ze ruim negen jaar lang met Marcus 
hadden gespeeld. Maar ik was ook anders 
gaan spelen. Er is meer rust en we zijn met 
z’n allen erg efficiënt. Dat merkte we bij de 
opnamen van Timeline; het was meteen raak. 
Die onuitgesproken communicatie van 
twaalf jaar daarvoor was er ook meteen weer. 
Alsof ik mijn oude comfortabele auto weer 
uit de garage had gehaald.’

Kort na die plaat verliet bassist Jimmy 
Haslip, jouw maatje in de ritmesectie, de 
band. 

‘Dat was best wel een schok, en even vroeg 
ik mezelf even af of ik er wel goed aan had 
gedaan om bij de band terug te keren. Jimmy 
is een sterke, charismatische man die met 
zijn spel een enorme stempel op de sound 
van Yellowjackets drukte. Toen vonden we 
Felix Pastorius, de zoon van Jaco. We hebben 
slechts vijf bassisten uitgeprobeerd, maar met 
hem voelde het meteen goed. Hij herkende 
direct de kleur en het DNA van de groep. Hij 
wist ook op een geweldige manier om te 
gaan met de nalatenschap van zijn beroemde 
vader. Overal waar hij kwam, hadden 
mensen verhalen over zijn pa en hij ging 
daar op een heel waardige manier mee om.’ ■

Het nieuwe Yellowjackets-album Raising Our 
Voice met William Kennedy op drums is nu uit.

‘Clinics doen is geweldig; het is simpelweg 
een drummersfeestje’
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