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DE HITSCHRIJVER #11: HERMAN VAN LOENHOUT

In De Hitschrijver laten we elke maand een componist aan het
woord die verantwoordelijk is voor een grote hit. We vragen hoe het
liedje tot stand is gekomen en wat je kunt doen om je eigen nummer

succesvol te maken.

ARNAND
BEN IK TE MIN

VAN B-KANTJE TOT KLASSIEKER

Ben Ik Te Min is onlosmakelijk verbonden met Herman ‘Armand’ van Loenhout. Als je zelfs na 46 jaar nog steeds

in de grootste televisieshows hetzelfde nummer mag voordragen, kun je het met recht een klassieker noemen.

De Brabantse protestzanger laat het gros van de Nederlanders het refrein nog altijd moeiteloos meezingen. En

dat terwijl het succes van toevalligheden aan elkaar hing. Zo vervulde Armands bloedeigen moeder een cruci-

ale rol bij de totstandkoming van de song.

TEKST: JELLE JANSEN
FOTO’S: MARCEL KRIJGSMAN

‘Op mijn dertiende begon ik Engelstalige liedjes te
schrijven. Eigenlijk sloegen die nergens op, want
stuk voor stuk gingen ze over de eeuwige liefde en
dat soort dingen. Daar versierde ik de meisjes
mee. De allereerste heette Since You Left Me. Een
paar van die nummers zijn later overigens nog
opgenomen door een countryzangeresje, Joe Anne
genaamd. |k heb toen wel de teksten aangepast,
want inmiddels was mijn Engels na vele jaren luis-
teren naar de BBC World Service-radio een stuk
beter geworden! Eigenlijk ging het songschrijven
me van begin af aan goed af, onder andere door-
dat ik altijd al graag met taal bezig was. Met
Engels, maar ook met Frans. Hierdoor begon ik me
te interesseren in Franse chansonniers, zoals Jac-
ques Brel en Georges Brassens. Vooral die laatste
zong dingen als: ‘Je suis le pornographe. Du pho-
nographe.’ Dat ging wel even verder dan Neder-
landse songteksten! Tegelijkertijd kreeg ik de Ame-
rikaanse folkartiesten in de gaten. Ik ontdekte dat
die veel geéngageerde songs maakten. Die twee
stijlen hebben mij erg beinvloed. Ik realiseerde me
ook dat ik veel meer kon schrijven en zeggen dan
wat op dat moment gebruikelijk was in Nederland.’

MATHEMATISCH

‘Ik heb eerst accordeon leren spelen. Na vier jaar
les kon ik lezen en schrijven met dat ding. Rond
mijn veertiende heb ik de overstap naar gitaar
gemaakt. Een ideale volgorde, want daardoor had
ik veel meer muzikaal inzicht. Een gitaarhals is
immers niet logisch opgebouwd; een klavier wel.
Dat is eigenlijk net een notenbalk; alles ligt naast
elkaar. Als ik op de piano een liedje schrijf, is dat
bijna een mathematisch proces. Ik kan gewoonweg
zien of iets klopt of niet. Op gitaar twijfel ik soms
of iets dissonant klinkt of niet. Ik kan iedereen die
liedjes wil schrijven aanbevelen om toetsen te
leren spelen.’

‘Op mijn negentiende zong ik in een coverbandje
waarmee we nummers speelden van artiesten als
Buddy Holly, Eddie Cochran en Ritchie Valens.
Eigenlijk coverden we alleen maar dooien, hahal!
De rest van de band wilde mijn zelfgeschreven
materiaal niet spelen. Toen ik vertelde dat ik met
mijn eigen liedjes mee wilde doen aan een talen-
tenjacht, gingen ze dus ook niet mee. Ik deed het
daarom maar in mijn eentje, met een nummer dat
Blood heette, wederom Engelstalig dus. De jury
vond het maar niks. Hubert Terheggen van Radio
Luxemburg was echter ook aanwezig, en hij advi-

seerde me over te stappen naar Nederlandstalige
teksten. “Het barst immers al van de Engelstalige
muziek”, liet hij me weten. Een week later deed ik
opnieuw aan die talentenjacht mee met Want Er Is
Niemand Die Echt lets Om Je Geeft. Ik werd derde
en mocht een single opnemen. Dat plaatje heeft in
Nederland uiteindelijk weinig gedaan.’

‘Er zit overigens een groot verschil tussen schrij-
ven in het Engels en in het Nederlands. In de
Engelse taal kun je dingen veelal veel korter zeg-
gen en emotionele zaken klinken minder snel bela-
chelijk. In het Nederlands is dat veel moeilijker.”

ALLITERATIE

‘Ik heb inmiddels zo'n tweeduizend nummers
gemaakt, dus ik word ook vaker gedwongen het
principe “kill your darlings” toe te passen. Dan
heb ik bijvoorbeeld een mooi stuk tekst, maar blijkt
dat ik ongeveer hetzelfde ooit al eens gezegd heb
in een ander nummer. “Too bad”, weet je wel?
Maar dat gepuzzel wordt steeds interessanter. En
ik pik ook nog altijd nieuwe invioeden en technie-
ken op. Zo heb ik meerdere malen in IJsland
gespeeld, en daar leerde ik The Sayings Of The
Vikings kennen. Die rijmen niet op het eind, maar
op alliteratie. Verrekte mooi! Dat soort dingen slui-
pen er bij mij dan ook in. Eindigt een woord op
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een T, dan kan de volgende klank beter niet met
een D beginnen. Dat klinkt “blurry”. Een K is in dat
geval veel beter. Aan de andere kant ben ik een
moderne dichter, dus van mij mag een woord als
“kist” best op “kift” rijmen. Maakt me geen flikker
uit! Als de klank maar enigszins in de buurt komt,
is het goed.’

‘Met breaks en ritmeveranderingen of door
omhoog of omlaag te gaan, accentueer ik bepaal-
de delen van mijn teksten. Dat is het fijne van
muziek; een gedicht is mooi, maar met muziek
erbij kun je er veel meer gevoel in leggen. Toch
blijft de tekst het belangrijkste deel van een song.
De muziek vormt als het ware de lijst, maar met de
woorden maak je het schilderij. Ik let er ook goed
op dat ik duidelijk ben in mijn teksten. Toen Ben lk
Te Min net uit was, kwamen er weleens mensen
naar me toe die zeiden dat ze iets soortgelijks had-
den meegemaakt. Maar als ze me hun verhaal ver-
telden, bleek het er geen flikker mee te maken te
hebben! ledereen haalt dus zijn eigen waarheden
uit een tekst. Vanaf die tijd schrijf ik zo duidelijk
mogelijk. Sommige muzikanten houden hun tek-
sten juist bewust heel vaag, zodat men ze op
meerdere manieren kan interpreteren. Nou,
hoogstwaarschijnlijk hebben ze dan gewoon niet
zo veel te zeggen. Ik wil godverdomme juist dat je
begrijpt wat ik sta te zingen!’

JOINTJE

‘lIk heb altijd en overal een boekje bij me waar ik
tekstflarden in schrijf en aantekeningen in maak.
Meestal werk ik die ‘s avonds verder uit tot een rit-
mische songtekst. Vervolgens ga ik aan de piano
zitten of pak ik een gitaar, zet de zang in, en afhan-
kelijk van de toonhoogte zoek ik er het juiste
akkoord bij. Ik hanteer daar geen vaste schema’s
in, maar ik vind wel dat elke toonaard zijn eigen
sfeer heeft. Het is moeilijk om precies uit te leggen
hoe dat proces in elkaar steekt. Ik begin bij wijze
van spreken in E, maar voel dan dat het niet klopt.
Via F kom ik dan bijvoorbeeld uit in G, omdat dat
meer open klinkt. Het is dus simpelweg een kwes-
tie van tokkelen totdat ik iets gevonden heb wat ik
mooi vind. Het roken van een jointje helpt daar
goed bij. Daardoor kan ik me veel gerichter op één
ding concentreren. Als ik eenmaal iets moois heb,
neem ik het op. Voorheen deed ik dat met een
Zoom H4, een digitale audiorecorder. Een super-
handig apparaat waar je veel mee kan, maar dat
ding vreet batterijen! Tegenwoordig leg ik gewoon
mijn Blackberry naast me, want dat werkt net zo
goed. Hoeveel tijd ik gemiddeld kwijt ben aan een
song? Dat varieert nogal. Het kan twintig minuten
duren, maar ook tien jaar. Ik vind het moeilijk om
te bepalen wanneer een song echt helemaal af is.
Zelfs nummers die ik al jaren geleden heb opgeno-
men, verander ik soms nog. Het zijn natuurlijk ook

mijn songs, dus ik mag er
mee doen wat ik wil.

=. Toow omhoog
wil je duidelij de nadruk leggen o een stuk te

ANARCHISTISCHE
STRIJDSONG

‘Toen ik nog thuis woonde,

zat ik eens op de bank in de
voorkamer een liedje te schrij-
ven. In eerste instantie zong ik
tijdens het refrein nog “ben ik
een beest”. Mijn moeder riep
toen vanuit de keuken: “Kun je
niet een keertje iets fatsoenlijks
schrijven?” Daarom heb ik er
maar "ben ik te min” van
gemaakt, haha! In feite is het

Zing tijdens
onder Zittew,

Armands songwritingtips:

1. Koop het Nevlcvl:a g
bit boek gebruik je pas als je e zelf
tevorew al, anders LS
dus zelf, maar dit is wel eew heel

2. Gool niks weg 1 .
ook al vind je je Liedje maar leud
ergens in een WGP, want
nelemaal geweldig-

toon owmhoog, bijvoor
vegel en hij werkt perfect.

4. Zing niet tegen je PLa-,fovwl
opnames wiet a
dan kun je er later nog ee

< tegel]
5. werk aaw meerdere Song e
Als je er even niet witiomt, Leg het dan tijolelij
anders aawn. Paar

kijlen en ko je misschien t

enboek van )aap BarRer
echt niet meer uitkomt. Niet van

’

het jouw verhaal niet weer. Hct vijueen doe Je
handig l'lupru-ddeL.

nos Rijvwwoorol

, gooi. et wiet weg! Stop het gf:)/vooml.'
wie weet vind je het over eew Jaar of Vijf we

kst, ga daw eew

beeldl in het Laatste refrein. DAt is een gouden

Les in meet je uiterste berelk. GAa ev Lets

w tweede stem aav toevoegen-

k’ ’
ke weg en begin ergens

i ik naar
door kun je er Later weer et een frisse bk
ot nieuwe inzichten.

een anarchistische strijdsong,
maar ook een liefdesliedje over
een meisje uit Roosendaal. Dat laatste is de reden
dat het zo'n grote hit geworden is. Radio-dj's kon-
den Ben Ik Te Min immers met een gerust hart tus-
sen Heintje Davids en Rita Hovink draaien. Met al
mijn andere nummers ging dat niet, omdat die
overduidelijk geéngageerd waren. Zeker in die tijd
wilden dj's hun vingers daar echt niet aan bran-
den.’

ONTGROENING

‘Ik wist nog helemaal niet zeker of ik Ben Ik Te Min
echt af zou maken toen ik het schreef. Eigenlijk is
het in 1966 door puur toeval als B-kantje op mijn
tweede single beland. Op de A-zijde zou oorspron-
kelijk een song komen over de gevoelige Tres-zaak
van destijds, waarbij een Utrechtse student na een
ontgroening was overleden. Dit werd me door de
producer echter afgeraden. Zodoende werd Een
Van Hen Ben Ik, de eigenlijke B-kant, op de A-zijde
gezet en moest er een nieuw nummer komen voor
op de andere kant. Ben Ik Te Min had ik nog lig-
gen, dus die heb ik toen afgemaakt en erop gezet.

Eerst draaide men nog gewoon de A-kant, maar
toen Joost den Draaijer van Radio Veronica in 1967
Ben Ik Te Min begon te spelen, werd dat een hit.
Best bijzonder, want intussen was die plaat al een
hele poos uit, terwijl er in die tijd zo’'n honderdvijf-
tig nieuwe singles per week verschenen! Vraag mij
daarom niet waaraan je kunt horen of een nummer
een hit wordt. Zoals je ziet, kan het heel raar
lopen. Niemand die zoiets kan voorspellen.’

‘Ik heb niet de behoefte ooit nog een hit te scoren.
Het betekent immers helemaal niks. Men komt dan
alleen maar naar je optredens om te zien wat voor
laarzen je draagt en op welk merk gitaar je speelt.
Daarna pakken ze weer lekker een pilsje, want het
lied kennen ze al. Geloof me, ik heb het allemaal
meegemaakt. De hitlijsten? Allemaal gelul. Hoe
kun je totaal verschillende liedjes nou met elkaar
vergelijken? Daar moet je geen wedstrijd van
maken. Het is toch geen voetbal? Maar vooruit,
dankzij dat gelul speel ik natuurlijk wel nog steeds,
haha!" [q]




